
Georgette Caluwe

geboren te Bazel 2 januari 1937 en geboren te Bazel 2 januari 1937 en 
er thuis van ons heengegaan in op 15 mei 2024.er thuis van ons heengegaan in op 15 mei 2024.

echtgenote van de heer Jules Verbeeckechtgenote van de heer Jules Verbeeck

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons de uitvaartplechtigheid bij te wonenWij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons de uitvaartplechtigheid bij te wonen
in de Sint-Petruskerk te Bazel op dinsdag 21 mei 2024 om 11 uur.in de Sint-Petruskerk te Bazel op dinsdag 21 mei 2024 om 11 uur.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur.Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur.

Na crematie bewaren we haar asurn in haar vertrouwde omgeving.Na crematie bewaren we haar asurn in haar vertrouwde omgeving.

Wij danken haar huisarts dr. Rowaert, het verzorgend personeel van Familiehulp enWij danken haar huisarts dr. Rowaert, het verzorgend personeel van Familiehulp en
het Wit-Gele Kruis, Cathérine in het bijzonder, voor de goede zorgen.het Wit-Gele Kruis, Cathérine in het bijzonder, voor de goede zorgen.

rouwadres: familie Verbeeck, Parklaan 19 - 9150 Bazel
online condoleren mogelijk via www.schelde.land

Tot onze diepe droefheid is rustig ingeslapenTot onze diepe droefheid is rustig ingeslapen

- Liever geen bloemen noch kransen - - Laten we haar liefdevol gedenken -

mevrouwmevrouw
Jules Verbeeck

Gonda Verbeeck
Catharina en Edgard Verbeeck - Van den Bergh

Tiffany en Johnny Eeckhout - De Rudder
	 Anthony, Hailey
Elia Van den Bergh
	 Loïc
Dylan en Laura Van den Bergh - Baeyens

haar zussen, schoonbroer, schoonzus
haar neven, nichten en aanverwanten

haar kinderen

haar echtgenoot

haar klein-  en achterkleinkinderen

Dit melden u:

Zij leeft verder in de herinnering van:

zij was verwant aan de families: Caluwe - Verbeeck - Geldmeyer - Marcelo. 

- gesterkt met het Ziekensacrament -- gesterkt met het Ziekensacrament -

“Ik was je al verloren“Ik was je al verloren
lang voordat het afscheid kwam...lang voordat het afscheid kwam...
Als pluisjes van een paardenbloemAls pluisjes van een paardenbloem
vlogen je gedachten wegvlogen je gedachten weg
dag na dag, één voor ééndag na dag, één voor één
steeds verder van ons heen...”steeds verder van ons heen...”


